
           
 
 
 
Welk thema…? 
Deze keer hebben de leerlingen van groep 1-2 zelf het thema bedacht. 
Tijdens het kringgesprek werd de vraag gesteld: waar willen jullie meer van weten en wat wil je dan leren? 
Er werden verschillende onderwerpen genoemd en uiteindelijk waren de meeste stemmen voor het  
thema KUNST. 
 

 
 
 
Waar we meer van willen weten en wat we willen leren: 
Kleuren, hoeveel zijn er en hoe maak je ze? 
Schilderen en tekenen, zoals Mondriaan, Vincent van Gogh, Matisse, Picasso, enz. dat deden. 
Beelden maken van klei, natuurkunst, muziekkunst, schrijfkunst, kookkunst, praten over kunst, filmpjes 
bekijken over kunst, een tentoonstelling maken met zelfgemaakte kunst… 
 
We spelen in de kunst- winkel die de leerlingen zelf ingericht hebben.  
Hierin verkopen we allerlei spullen die je nodig hebt om kunst te maken, maar je kunt er ook  
zelfgemaakte kunst kopen. 
Er moet betaald worden met euro’s, want alles heeft een prijs. 
De prijskaartjes en de prijslijsten maken we natuurlijk zelf. 
 
In de bouwhoek kun je beroemde bouwwerken namaken en je kunt er zelf een bouwwerk ontwerpen. 
 
Op die manier zijn de leerlingen al spelend bezig met heel veel activiteiten op het gebied van rekenen,  
taal, schrijven, de fijne motoriek, muziek. We doen dat samen, ieder op zijn of haar manier.  
Zo leren we ook van elkaar. 
 
Leerlingen van groep 3 hebben nog een ander programma, maar zij doen zoveel mogelijk mee met  
de KUNST activiteiten. 
 
We werken aan dit thema tot en met vrijdag 17 juni.  
Dat komt goed uit, want dan kunnen we jullie alles laten zien tijdens de  
open dag op zaterdag 18 juni. 
 
 


